
EEN SCHOOL ZONDER PESTEN?
DAAR TEKEN IK VOOR !
Ik beoordeel niemand op het uiterlijk.
Ik lach niemand uit.
Ik sluit niemand uit.
Ik pruts niet aan de spullen van anderen.
Iemand met wie ik minder kan opschieten, zoek ik niet op.
Ik noem de kinderen bij hun voornaam. Ik gebruik geen bijnaam.
Ik roddel niet over anderen. Ik stel me niet negatief op.
Ik doe niemand pijn, ook niet met woorden of gebaren.
Ik laat iedereen met rust en bemoei me niet met een ander.

Ik kies geen partij bij een ruzie.
Ik schenk geen aandacht aan de pester. Ik blijf vriendelijk.
Blijft de pester doorgaan, dan vertel ik het aan de leerkracht. Dat is geen klikken.
Als ik ruzie heb, probeer ik het zelf eerst uit te praten.
Ik kan vergeven en vooral vergeten.
Ik kan luisteren naar een ander. Iedereen krijgt het woord.
Word je gepest, praat er thuis en op school over. Je moet het niet geheim houden.
Nieuwkomers op school ontvang ik goed.
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